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1  
HET RECHT OP ZELFBESCHIKKING 

 
"Wij eisen de vereniging van alle Duitsers, als gevolg van het 
zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, in één Groot-Duitsland." 
 
De Nationaal Socialistische Partij belijdt het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. 
Dit is afgeleid van de biologische aard van de mens:  
 
 De natuur heeft rassen en volkeren in grote verscheidenheid voortgebracht - deze 
verscheidenheid moet behouden blijven, want daarmee beschermen en bevorderen 
we het leven zelf. Natuurbehoud betekent niet alleen de bescherming van 
uitgestorven of bedreigde dier- en plantensoorten, maar ook het behoud van 
natuurlijk geëvolueerde rassen en volkeren. Wij mensen behoren ook tot de 
natuur!  
 
 Volkeren kunnen echter alleen overleven en zich ontwikkelen als vrije volkeren, 
als volkeren die vrij zijn om hun eigen lot te bepalen in hun eigen onbetwiste 
leefruimte: Vrije, trotse en gezonde volkeren in een gezonde en natuurlijke 
omgeving, die de vier vrijheden in hun völkische leven realiseren: 
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* Vrijheid van de nationale economie 
* Vrijheid van nationale jurisdictie 
* Vrijheid van volksverdediging 
* Vrijheid van nationale cultuur 
 
Het zelfbeschikkingsrecht is gerealiseerd voor een volk wanneer de leden van dit 
volk, in een gesloten vestigingsgebied, zelf hun nationale bestemming bepalen en 
de vier vrijheden hebben gerealiseerd! 
 
Met volk bedoelen we een gemeenschap van mensen met dezelfde bloedgroep die 
met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke taal, cultuur en 
geschiedenis. Zo'n volk heeft recht op zelfbeschikking. Maar zoals elk recht in 
deze wereld van strijd en selectie, valt dit recht je niet in de schoot - niets wordt 
een volk gegeven, het moet vechten voor zijn rechten! Dit vereist een WIL - voor 
de vrijheid van een volk is het niet genoeg dat de leden van het volk biologisch lid 
zijn van de nationale gemeenschap, ze moeten zich ook bewust zijn van dit feit en 
het willen. Alleen een volk dat zichzelf bevestigt wordt een natie - en alleen een 
natie kan vechten voor het recht op zelfbeschikking en zijn vrijheid behouden!  
 
 Daarom is de nationaalsocialistische partij een nationale partij - ze wekt de wil op 
tot de gemeenschap van het volk, ze vecht voor de gemeenschap van de wil van 
het volk (natie). 
 
Op deze basis vecht de Nationaal Socialistische Partij voor het 
zelfbeschikkingsrecht van het Duitse volk. Dit gebeurt door de vrijwillige 
vereniging van alle Duitsers die een gemeenschappelijke Midden-Europese 
leefruimte bewonen. Dit is in de eerste plaats een strijd voor de ziel van ons volk, 
voor het herwaken van zijn nationale wil. Voordat staatsrechtelijke kwesties of 
zelfs grenskwesties met enig vooruitzicht op succes kunnen worden aangepakt, 
moet de vrijwillige eenwording van alle Duitsers tot stand worden gebracht, want 
alleen een verenigde nationale gemeenschap kan bestaan en zegevieren in de strijd 
om het bestaan van de volkeren! 
 
De NSDAP streeft naar deze, aanvankelijk moedwillige, unie voor ALLE Duitsers 
die zich samen vestigen - ongeacht de staatsgrenzen in Europa. Deze natie, die dan 
ontstaat, hoeft niet onder alle omstandigheden en vanaf het allereerste begin de 
vorm van een natiestaat aan te nemen - een Duitse natiestaat, zo leert de 
geschiedenis ons, is tegelijkertijd te zwak en te sterk voor Europa: te sterk voor de 
kleinere buren en de machten buiten de regio om haar bestaan als vanzelfsprekend 
te erkennen, te zwak om deze erkenning effectief en permanent af te dwingen en 
af te dwingen.  
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 Daarom beperkt de NSDAP zich in eerste instantie tot het eisen van en vechten 
voor Groot-Duitsland als natie, d.w.z. om alle Duitsers te vullen met de wil tot 
gemeenschap en om de vier nationale vrijheden te herstellen in deze gemeenschap 
van het volk. Hierin ziet ze haar innerlijke nationale missie van strijd en 
opvoeding! 
 
 

2  
RECHTVAARDIGE VREDESORDE 

 
"Wij eisen de gelijke rechten van het Duitse volk ten opzichte van de andere 
naties. Intrekking van de vredesverdragen van Versallies en St. Germain." 
 
Het creëren van een Groot-Duitse natie is niet alleen een probleem van het 
vrijwillig verenigen van alle Duitsers. Het is evenzeer verbonden met het 
probleem van een rechtvaardige vredesorde:  
 
 Twee Europese burgeroorlogen in de 20e eeuw hebben de Europese wereldmacht 
vernietigd en ons continent overgeleverd aan vreemde mogendheden als een min 
of meer hulpeloos en machteloos protectoraat. Deze suïcidale broederoorlogen 
vernietigden niet alleen Duitsland, maar uiteindelijk verspeelden alle Europese 
machten hun vrijheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking, zelfs in die mate dat 
ze zichzelf "zegevierende machten" noemden. De enige echte overwinnaars waren 
de VS, die uiteindelijk beide oorlogen beslisten en vervolgens Europa samen met 
de Sovjet-Unie verdeelden. 
 
Maar Duitsland, dat in beide oorlogen vocht voor de reorganisatie van Europa 
vanuit het Europese centrum, werd het hardst getroffen. Deze Europese taak van 
de eens sterkste landmacht en het hart van ons Europese continent bleef 
onbegrepen - onbegrepen door de buurlanden, die alleen maar hoopten een 
opkomende concurrent te vernietigen en daarmee zichzelf en Europa als geheel 
fataal verzwakten - onbegrepen echter ook door veel Duitsers, die vaak vergaten 
dat het idee van een imperium nooit gebonden was aan een Duitse natiestaat, maar 
de verplichting inhield tot een rechtvaardige Europese grotere orde - in de traditie 
van het Romeinse Rijk en het Eerste Duitse Rijk! In de Eerste Wereldoorlog 
begreep geen van beide partijen dat het niet langer een kwestie van nationaal 
egoïsme was, maar van Europa, zijn werelddominante macht en zijn oude, 
prachtige cultuur, van vrijheid en de juiste ontwikkeling van alle Europese 
volkeren, die steeds meer werden bedreigd door machten van buiten de regio. 
 
Maar toen in 1918 de interventie van de VS de weegschaal tegen Duitsland deed 
doorslaan, werd dit probleem overduidelijk:  
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 Duitsland was nog steeds een sterk verzwakte maar grote staat, de machtige 
Europese koloniale rijken bestonden nog steeds schijnbaar onaangetast - en de 
"zegevierende mogendheden" Frankrijk en Engeland dachten dat ze een nieuw 
hoogtepunt van macht hadden bereikt met hun zwaarbevochten overwinning op 
Duitsland. 
 
Maar de waarschuwingssignalen waren onmiskenbaar:  
 
 De westerse mogendheden bleven zonder uitzondering zwaar in de schulden staan 
bij de VS en waren zich er heimelijk van bewust dat geen overwinning op 
Duitsland mogelijk was geweest zonder de enorme hulp die de VS bood - en geen 
enkele mogendheid geeft hulp uit onbaatzuchtigheid, daarachter zaten de 
Amerikaanse economische belangen die niet alleen vijandig stonden tegenover 
Duitsland maar uiteindelijk ook tegenover de Europese koloniale rijken:  
 
 Volgens hun wil zullen in de toekomst niet langer de Europese machten maar de 
VS de wereldeconomie domineren.  
 
 En ver in het oosten had zich een communistisch schrikbewind gevestigd in de 
vorm van de Sovjet-Unie, die uiteindelijk ook de onderwerping van Europa als 
doel had. Onder deze omstandigheden droegen de heersers van de zegevierende 
westerse mogendheden een enorme verantwoordelijkheid voor het lot van alle 
Europese volkeren toen ze in Versailles bijeenkwamen om over vrede met 
Duitsland te praten. Veel weldenkende Europeanen waren zich hiervan bewust en 
de volkeren zelf verlangden naar vrede en gerechtigheid. 
 
Maar in plaats daarvan werd in Versailles een dictaat aangenomen dat Duitsland 
niet alleen van zijn eer en zijn koloniale rijk beroofde, maar het uiteindelijk ook 
onmogelijk maakte om als vrije natie te overleven! Het Dictaat van Versailles kon 
door Duitsland nooit als vrede worden erkend - alleen zolang het zwak en 
oneervol was, kon en moest het het accepteren. Iedereen wist dit - alleen de 
gevolgen waren anders: 
 
  De Westerse mogendheden concludeerden dat Duitsland daarom voor altijd 
verzwakt moest blijven, maar de Duitse nationalisten eisten dat Duitsland weer 
sterk moest worden om dit schandelijke overwinningsdictaat daarna te kunnen 
verscheuren.  
 
 In deze strijd tegen de Versallies nam de NSDAP het voortouw, zoals haar 
programma voorschreef. Met de oprichting van het Groot-Duitse Rijk in 1938 
werd de dictatuur overwonnen en was Duitsland weer vrij. Opnieuw had Europa 
een kans om een rechtvaardige orde te vinden - maar opnieuw ontketenden de 
kapitalistische oorlogszuchtigen een vernietigingsoorlog tegen Duitsland. 
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Blindelings of opzettelijk dienden de heersers van Europa niet de belangen van 
hun volkeren, maar die van degenen die Europa en zijn invloedssferen wilden 
vernietigen om op de ruïnes de "ene wereld" van de Gouden of de Rode 
Internationale te bouwen! 
 
Als de vredesbeweging vandaag vecht tegen de dreiging van nucleaire 
vernietiging, mag ze niet vergeten wie Europa heeft onderworpen, verdeeld en de 
huidige levensbedreigende situatie heeft gecreëerd met behulp van twee 
wereldoorlogen:  
 
De VS en in hun kielzog de Sovjet-Unie. In Wall Street zitten de oorlogsstokers 
van de mondiale financiële wereld die de Europese volkeren in twee 
wereldoorlogen hebben gedreven - en niet zullen aarzelen om hen in een derde 
wereldoorlog te vernietigen als dat hun belangen dient!  
 
 Alleen een Europese vredesorde en een Europese Monroe Doctrine (Europa voor 
de Europeanen) kunnen voor vrede zorgen. Dit betekent: de Europeanen moeten 
ervoor zorgen dat de vreemde koloniale machten VS en USSR zich terugtrekken 
en hun lot in eigen handen nemen. 
 
De NSDAP vecht hiervoor binnen het Duitse volk. Tegelijkertijd wijst ze er echter 
op dat een Europese vredesorde alleen denkbaar is op basis van de 
gelijkwaardigheid van de Europese naties:  
 
 Zoals het ooit vocht tegen de dictaten van Versailles en St. Germain, zo vecht het 
vandaag tegen de akkoorden van Jalta en Potsdam, die niet alleen Duitsland 
verdeelden maar indirect heel Europa onderwierpen aan buitenlands geweld! 
 
Rechtvaardigheid betekent: een einde maken aan het onrecht dat Duitsland heeft 
geleden sinds 1918 en zelfs nog meer sinds 1945!  
 
 Het gaat ons niet in de eerste plaats om een Duitse natiestaat en zijn staatsgrenzen 
- het gaat ons om de vrijheid, eenheid en onafhankelijkheid van onze natie en haar 
gelijke rechten tegenover de "zegevierende mogendheden". Deze gelijke rechten 
houden ook in dat Duitsers zich weer overal kunnen vestigen waar ze eeuwenlang 
hebben gewoond en vanwaar ze na 1945 in strijd met het internationaal recht 
brutaal werden verdreven - en dat ze daar in vrijheid en volgens hun aard en 
traditie als deel van de Duitse natie kunnen leven.  
 Alleen dan kunnen de gelijke rechten van de Duitse natie worden veiliggesteld en 
is een rechtvaardige vredesorde mogelijk, wat een voorwaarde is voor vrijheid en 
het herwinnen van de wereldstatus van Europa.  
 
 Hier ziet de NSDAP haar beslissende missie in de buitenlandse politiek en haar 
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doel in de vredespolitiek! 
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